
Maak een keuze

Max gaat met mam naar oma. ‘Neem maar wat mee, Max’, zegt mam,  
‘om mee te spelen’.

Max loopt naar zijn kamer. Hij pakt de blokken. Hij pakt zijn knuffels. Hij pakt zijn kleur-
potloden. En zijn bal. ‘Ik ben klaar mam’, roept Max. Mam lacht. ‘Dat lukt niet Max, ik kan 
niet alles meenemen op de fiets. Je kunt 1 ding meenemen. Kies maar’. 

Dat vind Max niet leuk. ‘Ik wil alles mam’, zegt max. ‘Dat snap ik’, zegt mam. ‘Alleen er 
kan echt maar 1 ding mee’. Max denkt na. ‘Ik kies…. Ik kies….. ik kies de  
kleurpotloden mam. En dan kleur ik blokken. En mijn beer. En een bal’. ‘Dat is slim Max’, 
zegt mam. ‘Goed gekozen!’.


